BORGERHOUT

Als je in de stad loopt en doelbewust verdwaalt
tussen straten

mensen

en Mariabeeldjes

kom je misschien wel eens op een plek waar de stad
voor velen
stopt

Maar niet voor mij

want naast het Astridplein en de Zoo is er een verborgen deur
eentje met een dikke tram-ader door

die velen negeren

Een plek waar vreemde geuren je neus bekoren
boordevol kleuren die je verblinden en je reuzegroot doen voelen
Een theater van het leven

Een plek waar men warme geborgerhout kan vinden
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