Pater Constant De Deken was een missionaris (Scheutist), ontdekkingsreiziger en
antropoloog. In 1881 legde hij zijn kloostergeloften af en vertrok hij naar zijn eerste
missiepost in China. De volgende vijftien jaar verbleef hij bijna onafgebroken in het
buitenland. Eerst in China en Tibet, later in Congo. Nog drie keer zou hij naar Belgié
terugkeren.

Constant De Deken maakte deel uit van een wetenschappelijke expeditie in China en
Centraal-Azié en was de eerste godsdienstige die het Tibetaanse plateau bereikte
om het evangelie te introduceren. Na deze expeditie stuurde zijn orde hem in 1892
naar de Onafhankelijke Congostaat van Leopold Il om het evangelie te verkondigen.
Na twee jaar keerde hij terug naar het moederhuis van de Scheutisten. In 1895
vertrok hij opnieuw naar de Onafhankelijike Congostaat, waar hij een jaar later
overleed in Boma, de toenmalige hoofdstad. Om hem te eren werd tien jaar na zijn
overlijlden in 1904, dit standbeeld opgetrokken.

Leopold II’'s Congo

Tijldens de Conferentie van Berlijn (1884-1885) verkreeg de Belgische koning
Leopold Il de toestemming van veertien Europese landen voor de creatie van de
Onafhankelijke Congostaat die in 1885 werd opgericht. Als gevolg van het geweld
waarmee de rubberteelt gepaard ging, moest Leopold Il in 1908 onder internationale
druk de controle van zijn privédomein overdragen aan de Belgische staat die de
kolonie bestuurde tot in 1960. Het standbeeld dat in 1904 werd opgericht ter ere van
Constant De Deken geeft uitdrukking aan de toenmalige verhoudingen tussen
Europeanen en Afrikanen in de Onafhankelijke Congostaat.
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