De scheepswerf John Cockerill in oorlogstijd .

Na de angst, woede en het verdriet over de verliezen aan mensenlevens en goederen,
rees er op de dag na de capitulatie bij alle werknemers de beklemmende vraag; wat nu

met ons werk?

De verwarde toestand duurde maar heel kort. De industrie hervatte de werkzaamheden
in de mate van het mogelijke en de leidende industriélen hadden daarvoor ernstige
argumenten .De duizenden arbeiders en bedienden kon men niet zomaar zonder
inkomen zetten en aan hun lot overlaten . Men zou dus de productie hernemen met
inachtname van de voorschriften van de internationale Conventie van Den Haag, dit om
te beletten dat er al dan niet onder druk van de Duitse bezetter wapens of munitie zou
geproduceerd worden om die te gebruiken tegen onze geallieerden .

Verder beriep men zich op een toespraak van onze koning Leopold 111 voor de
capitulatie (28 mei 1940):” Morgen zullen we weer aan het werk gaan, om ons land uit
zijn puinen te doen herrijzen ."Ten slotte was er ook het akkoord van de machtige
Société Générale een patronale organisatie, die bijna de hele Belgische industrie
vertegenwoordigde. Kortom, al deze argumenten zorgden ervoor dat de doorsnee Belg
niet wakker lag van het feit dat zijn arbeid, net als die in de andere landen, ook

gedeeltelijk de vijand zou ten goede komen .

Waaraan kon op de scheepswerf Cockerill gewerkt worden ?

Zo waren er de schepen die er lagen voor het uitbreken van de oorlog. Twee van 3000
ton, besteld door Zegluga Polska van Gdynia. Ook 2 van 11000 ton, voor die tijd al heel
grote vrachtschepen, besteld door de Compagnie Maritime Belge .Al deze schepen,
samen met nog een paar andere, werden door de Duitsers onmiddellijk als oorlogsbuit
beschouwd en in beslag genomen .De 2 oorspronkelijke Poolse schepen moesten
omgebouwd worden tot “U-bootbegleitschiffe” , d.w.z. schepen die op zee onderzeeérs
voorzien van brandstof, water en proviand, zodat die niet telkens de gevaarlijke reis
heen en weer naar de thuisbasis moesten ondernemen . In verhouding tot de
productiviteit van de werf was dit maar een kleine opdracht, maar ze kwam van de
Deutsche Kriegsmarine en zou dus onder supervisie staan van de Oberwerftstab te Zeist
(Nederland )

Vanaf dat ogenblik verschenen er mannen in uniform op de werf, alle overtuigd van de
voor de deur staande capitulatie van Engeland en laaiend enthousiast over de Fiirhrer.
Meestal waren het controleurs, die erop toezagen of de uit Duitsland geleverde
apparatuur door de Belgische arbeiders nauwkeurig ingebouwd werd. Er kwam zelfs
een “Baubelehrung” een compagnie mariniers, die les kregen over de bouw van het
schip, waarmee ze later zouden varen .Voor al dit Duitse personeel werd er direct voor
de werf een degelijke schuilkelder gebouwd, zoals niemand in Hoboken er één had .

Hoe ging het eigenlijk met de menselijke en organisatorische betrekkingen tussen de
bezetter en het Belgische personeel ?

In grote trekken verklaarde het Duitse (militaire) bestuur de Belgische
arbeidswetgeving voor geldig .Wel werd het aantal werkuren verhoogd, opslag moest
beperkt blijven tot de periodieke opslag, het betaald verlof bleef bestaan, minderjarigen
konden niet tot arbeid verplicht worden en alle jongeren mochten hun schooltijd of



hogere studies afmaken . De schandelijke opeisingen en verplaatsingen kwamen pas
later. ledereen moest aan het werk. De mensen kregen een arbeidskaart, die nodig
moest voorgelegd worden voor het ontvangen van een rantsoenkaart. Deze kaart moest
iedereen op zak hebben, want ze vermeldde ook de geldigheidsdatum. Was die
vervallen, dan kwam de betrokkene in aanmerking voor het transport naar Duitsland .

Tot wrijvingen met het Duitse bestuur is het bij Cockerill niet gekomen . De werknemers
beseften dat het geen zin had machines te saboteren, brand te stichten, werktuigen te
doen verdwijnen e.d.; het zou spoedig ontdekt geworden zijn evenals de daders en de
betrekkingen zouden dan verzuurd zijn . Integendeel, de verhouding was goed, zodat
een afgevaardigde bediende bijna elke dag met de Duitse ambtenaren kon
onderhandelen bv. over de toelating tot aanwerving van een reeks nieuwe werknemers(
heel belangrijk voor de Hobokenaren ), de overschakeling van een beroep( waarvoor
weldra geen werk meer was) naar een ander met betere vooruitzichten .Door
onderhandeling verkreeg men zelfs de toekenning van “spitsverlof”, zodat iedereen in de
loop van het voorjaar 6 halve dagen zijn tuintje mocht bewerken .Wie kent er nog
fabrieken waar dit mogelijk was en is ?

Syndicale activiteit was verboden, maar toch werd getolereerd dat afgevaardigden van
het werkliedenpersoneel, de zgn. délégués, om de maand met de bedrijfsleider konden
vergaderen en daar over materiéle dingen konden praten . De werf organiseerde ook
een soepbedeling, voor elke werknemer van hoog tot laag en volgens het aantal
personen in het gezin .Het ging hier niet om een watersoep ,maar om een voedzame
minestrone, wat onmogelijk was zonder toevoeging van ingrediénten gekocht op de
zwarte markt. Blijkbaar liet men dit toe van hogerhand. De kleine man, die op straat met
enkele kilo’s aardappelen door een Vlaamse wachter aangesproken werd, was er aan
voor de moeite en kreeg nog een boete.

Vele lezers zullen zich afvragen hoe het kwam dat werknemers van Cockerill zoveel
gunsten genoten, daar waar het leven op een klein bedrijfje of voor een alleenstaande
ondernemer of voor mensen in rijksdienst of gemeentelijke administratie zoveel
moeilijker was . De diplomatieke kwaliteiten van de Cockerill-onderhandelaars
verdienen alle lof, maar er was nog een andere reden . Het werktempo was super laag .
Denk nu niet dat de bedienden een babbeltje sloegen van een half uur of dat de
arbeiders in een schemerige hoek op een schip zaten te kaarten . zoiets gebeurde niet
.Men haastte zich doodeenvoudig niet .Dit was het geheime wapen waarmee men de
vijand beter kon treffen dan sabotage . De werkdruk werd nooit systematisch verhoogd
.Vele Duitsers zagen in 1943 en ‘44 in, dat zij er alle belang bij hadden, de termijnen niet
strikt in het oog te houden, dat zij beter de oorlog in een Antwerps bureau konden
doorbrengen dan naar één of andere marinebasis in het barre Noorwegen of in het
gevaarlijke Joegoeslavié. Dus ook aan Duitse zijde werd het tempo niet opgedreven . Het
omgekeerde zou ook weinig gebaat hebben . Ook de directie van de werf spande zich
helemaal niet in om het tempo te verhogen .Een bewijs hiervoor logt men in het volgend
feit .De huidbeplating en de opstaande delen van een schip werden toen zoals overal
“geklonken”, d.w.z. met klinkbouten in voorgeboorde gaten bevestigd .Dit is een
arbeidsintensief procédé dat nu nog nauwelijks toegepast wordt, omdat men nu
elektrisch last .Op de werf was er een chronisch tekort aan goede lassers, maar toch
deed de directie niets om er zelf op te leiden . Was dit toeval of toeleg ?

De Belgen op de werf stonden soms verbluft door de naiviteit van de bezetter. Begin
1943- de twee U-bootbegleitschiffe zijn nog verre van afgewerkt-bestelt de Duitse
regering een reeks van 6 koopvaardijschepen. Het hele carrousel van bestellingen van



platen en profielen, pijpen en kranen herbegint .Maar de materialen komen met
mondjesmaat toe wegens gebrek aan grondstoffen en wegens voortdurende
bombardementen op het Duitse spoorwegnet . Er werd dus op de werf hard gelachen
toen de eerste kisten voor deze bestelling toekwamen. Ze bevatten nl. Scheepsvlaggen
en wimpels. In februari 1944 wordt alle hens aan dek geroepen voor de bouw van 5 of
6"Stopi-fihren"d.w.z. snelboten voor Soszpionieren, gespecialiseerde geniesoldaten, die
met deze bootjes de brede Russische rivieren Don en Dnjester kunnen oversteken, een
bepaald doel vernietigen en snel naar de Duitse kant terugkeren .Wegens gebrek aan
passend materiaal zijn die nooit klaargekomen !Eigenlijk hebben heel weinig schepen in
de oorlog de scheepswerf verlaten . Vaak was hun lot al bezegeld, wanneer ze in de
Boordzee kwamen . Zo vernamen we dat het MS “Florifa”, bouwnummer 691, besteld
voor de rederij HSDG even voorbij de Hoek van Holland door een geallieerde
vliegtuighom getroffen werd en naar de dieperik ging .Was het bericht juist ?Middelen
om het na te trekken waren er niet .Maar het deed velen van de werf pijn aan het hart,
want het was een mooi schip. Voor de afwerking van de kajuiten hadden de Duitsers
diep doen grijpen in onze reserves van duur Congolees hout .

Van 1943 af beginnen de oorlogsgebeurtenissen zich te voelen .Op zekere dag was de
Belgische commandant van een Engels bombardementsvliegtuig op de terugtocht van
Duitsland van de koers afgeweken en naar Schelle gevlogen waar hij een voltreffer liet
vallen op de elektriciteitscentrale . Op slag viel alles, maar ook alles wat met elektriciteit
te maken had uit en iedereen vroeg zich een beetje angstig af, wat er gebeurd was. Korte
tijd nadien wist het iedereen en overal glunderende gezichten van bedienden en
arbeiders op de werf waar ze rustig rondkuierden .De panne heeft uren geduurd. Voor
de industrie langs de Schelde een verlies , maar ook een zware dobber voor de Duitsers.

Luchtalarm werd er niet gegeven . Dat moest telefonisch van een Duitse commandopost
komen in Antwerpen, die waren blijkbaar doof .Op een zekere dag hoorden we gegrom
van Amerikaanse vliegtuigen, die laag in oostelijke richting viogen .Enkele minuten later
landde op de werf een parachutist . Gelukkig voor hem kwam hij op een stapel hout
terecht, zodat hij zich nauwelijks kwetste. Het was een Amerikaanse piloot, wiens
toestel neergeschoten was en die zich door zijn springstoel had kunnen redden .De
ovatie die hij op de werf kende, zal hij zijn hele leven niet vergeten ..Honderden
verdrongen zich om hem te zien, aan te raken , bemoedigende woorden te zeggen .De
Duitsers waren razend .Ze geraakten er zelfs niet bij hem gevangen te nemen.

Een paar uur later werd de vreugde getemperd door het bericht dat Mortsel zwaar
gebombardeerd was . Kort daarop werden alle ambulanciers en Rode Kruisassistenten
van Cockerill opgeroepen en vertrokken met al het materiaal naar Mortsel . Het verhaal
van de vreselijke gebeurtenis van 5 april 1943 kregen we pas de volgende dag te horen
.De volgende dagen werd er dan toch terug luchtalarm gegeven en kon iedereen de werf
uitlopen .Wat hadden we ook kunnen doen ?In die enge en veel te zwakke schuilkelders?
Als een wilde horde stormde iedereen naar buiten .De enige kelder met beton en
metselwerk was voor de Wehrmacht.

De laatste keer dat Duitse militairen een voet op de werf gezet hebben, was de nacht
van 3 september 1944.Met een snelle vedette is er een commando uit de stad gekomen.
Ze bestormden het staketsel , drongen de werf binnen , overmeesterden de
nachtwakers, die ze dwongen 2 bakken met springstof te dragen .Daarna drong de groep
binnen in 2 schepen oorspronkelijk van de CMB, plaatsten hun lading, gingen weer aan
boord en bliezen de lading op .De knallen waren zo vreselijk, dat alle Hobokenaren uit
hun bed vlogen .De schade was beperkt: in de zijwand onderaan was een gat geslagen



van ca. één meter. Langs daar stroomde het water binnen. De volgende morgen lagen de
schepen scheefgezakt in de Schelde .

Het duurde nog een hele tijd eer het noorden van de stad vrij was en alle dokken
bruikbaar . Vanuit Nederland begon dan de Luftwaffe raketten af te schieten. Ook de
Cockerillwerf kreeg zijn deel . Een VI plofte neer achter de pijpfitterij op een
zaterdagmiddag, één kwartier nadat de arbeiders de werf verlaten hadden .Een
onhoorbare VII-raket sloeg in vlak naast de kaaimuur in de Schelde .Het laatste glas
vloog uit de vensters, maar er waren gelukkig geen mensenlevens te betreuren .

Voor zover mijn geheugen mag steunen op wat ikzelf gezien en beleefd heb en voor wat
anderen me verteld hebben , was er bij Cockerill steeds een familiale sfeer, een
teamgeest, die in vele dingen tot uiting kwam ; in de sport bv. Er was een officiéle
voetbalploeg, een kanoclub met eigen clubhuis, een tennisclub, een harmonie .Al voor de
oorlog had de werf een eigen ziekteverzekering opgericht, die financieel wat steun gaf
aan wie lang ziek was en er bestond zelfs een ziektebezoeker. Toen kort na de bevrijding
te weinig cashgeld voorhanden was om iedereen uit te betalen, maakte de directie
onmiddellijk coupons van 50 en 100F met het verzoek aan alle handelaars deze aan te
nemen en nadien op de werf om te wisselen . Overal werden deze coupons aanvaard
.Het is weer een bewijs voor het prestige dat de werf genoot .Veel was te danken aan de
persoonlijkheid van de directeur Ir.L. Bosschart . Niemand heeft ooit geweten wie deze
Nederlander, die slecht Frans sprak, de leiding van de scheepswerf toevertrouwd had
.hij was een sympathieke, nederige man, altijd vriendelijk en opgeruimd en ook wel eens
autoritair als het erop aankwam. Hij was een overtuigd antinazi, die toch elke aanvaring
met de Duitsers heeft kunnen vermijden.

De zware sirene bromt niet meer over de daken . Het oorverdovende geratel van de
klinkhamers is verstomd evenals het gefluit van de stoomkranen en het gedreun van de
plaatslagerij. De symbolen van vroeger, de grote bik, de bouwkranen en de
monumentale portaalkraan, ze zijn allemaal verdwenen. Hier en daar vaart nog een oud
schip over de wereldzeeén met aan de voet van de mast een koperen plaat met de
tekst:"This ship was built at the shipyard john Cockerill at Hoboken Belgium”

Wij, die het lezen, voelen dan een vleugje trots en opkomende weemoed .

Jos De Cort
Privé-secretaris van de directie van Cockerill Hoboken

September 1942 tot 10 oktober 1945.



